
Waar brak Gude nou zijn poot ? 
 
Ergens op de boot: zijn eigen boot. 
Gude is een groot filosoof: een nederlands filosoof: kijk op dat “onvolpraezen” internet. 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gude 
 
 
Maar Gude brak zijn poot 2007: op het gedachtengoed. 
 
Ik heb moeite met Gude: een groot filosoof. 
 
Denken:  
>  fysica, logica en ethica … tja, alles bedenkbaar … 

 
Waarom heb ik grote problemen met Gude? 
 
Omdat hij zijn poot brak: > en toen werd alles anders. 
 
In / en na 2007: botkanker. 
 
Ik mag dit zeggen: u gaat het niet leuk vinden. 
 
Gude: pleitbezorger van het denken: filosoof des vaderlansch: waar ik helemaal voor/ en achter sta. 
Gude: denken is altijd mooier dan met stenen gooien. 
 
Waarom dan die tranen: op het laatste moment? 
 
Ál het denken: gaat met Gude heen … pardon: beste Gude: het denken was er al: en we hebben 
samen mogen smaken: in dit prachtige denken. 
 
Is/was Gude ook niet en beetje ijdel? 
Ik moest denken aan een kleine regel van een andere filosoof: Pieper. 
Josef pieper heeft het over de kleine gedachte. 
De kleine zelfverwordening. Het kleine wonder. 
 
Het grote wonder: van de zelfverwording. 
 
Simpel gezegd: groot worden in zelf denken. Luisteren naar anderen: en de mening zèlf vormen. 
Dat blijkt voortdurend bij elkaar te komen. De mening die zich in vrijheid vormt: blijkt op allerlei 
manieren altijd op hetzelfde neer te komen. In grote liefde en in groot denken. 
 
Maar dat wist u al. 
 
Óók Gude: 
Maar die brak zijn poot en werd verdrietig. 
Dat hoort niet bij denkers: zeker niet bij grote denkers. 
 
Immers, leven is groot, denken is groter. 
Anders zou god bestaan; en de hemel en; … nou ja vul maar in; 
En niemand zou z’n poot breken. 
 
Ook niet op een boot. 
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