De man met de hoed op weg naar Dordt

Een bijzonder verhaal deze keer van de man met de hoed: dit is een eerder gelopen wandeling. Maar
het was nog niet opgeschreven. Zo gaan die dingen: de man met de hoed put uit een grijs verleden.

Maar de wandeling was er niet minder om: het heeft zelfs met sterren te maken. Een hopeloze
vergissing van de man met de hoed. Kilometers waren onder de wandelschoenen gelopen, met eer,
maar zonder de Sterren.

Grijs verleden en een huwelijk van 60 jaar: Herman en Nel. Simpel, grijs verleden wordt gevierd met
een nieuwe dag. 60 jaar + de volgende dag. Dat is toch wel een bezoek waard: 60 jaar getrouwd: daar
moet op gedronken worden. Kat op het bakkie: de man met de hoed neemt de trein naar Dordt:
richting Sterreburgh: als de nood aan de man komt : Olgolring ... moet te vinden zijn. Stond immers op
het papiertje: verzekerd meegenomen. In de binnenzak.

Achteraf gezien had de man met de hoed al een soort van voorzichtigheid in acht moeten nemen.
Maar tegen de Sterren in: hoe moeilijk kan het zijn: Sterrenburg: Algolring: ow, Olgolring ? of was het
nou Algolring. Spelfout ten spijt de trein reed op tijd:

De stad Dordt was waar de man met de hoed het zich nog herinnerde: lelijk, maar wél het Dordt van
het Scheffersplein, en de groenmarkt. Wie maakt de man met de hoed ?

Bus : Sterrenburgh: met hetzelfde kaartje doorfietsen: de man met de hoed had hier al gewaarschuwd
kunnen zijn: maar nee, we zijn op weg.

Immers 60 jaar + een dag: een traditie: dat weet iedereen: dit gaat niet zomaar voorbij. Dat weten ze
zéker, zelfs in Dordt.

‘sterrenburgh ! “ de vriendelijke chauffeur wees de man met de hoed op zijn uitstapje: dit is
Sterrenburg meneer: u moet hier ergens zijn ...

Nog steeds was de man met de hoed niet alert genoeg: OLGOLRING toch ? Maakt niet uit; dat moet
hier ergens in de buurt van Sterrenburgt zijn.

— hoeveel waarschuwingen wil je hebben “ man met hoed “!

Nou ja, de rest is geschiedenis:

De man met de hoed heeft uiteindelijk een gezond glas kunnen drinken op die 60 jaar + 1 dag.

Op de toekomst. Het was een mooi feest.

Maar de man met de hoed weet zéker: vraag nooit de weg in Dordt: dat komt je minstens op
kilometers te staan. Eigen schuld: de hoed zat goed, schoenen, broek, alles prima: maar had nou téch
maar dat adres beter overgeschreven: Algolring, of was het nou toch Olgolring: ?

Zie je nou wel: dat krijg je ervan. Het had te maken met sterren.

Met:

2 sterren:

Herman en Nel

Dat wist de man met de hoed zéker. Daarom maken kilometers achteraf niet zoveel uit, zeker niet met

wandelschoenen. Maar vraag nooit de weg ... beter is het om het adres goed op te schrijven:
LOLGOLRING toch ? Heeft iets te maken met sterren !



